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Aankomende belangrijke data

Maart bracht ons naar buiten, fris en blij
Mijn wandelschoenen stonden klaar voor mij 

Kampen bouwen, koken, knutselen, niets was te gek 
We verkenden samen elke plek

Maart zat vol avonturen, groot en klein
Ksa is de plaats waar ik altijd wil zijn 

Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief !

Op 27 april is het weer tijd voor onze jaarlijkse Color Run! Via een obstakelparcours
leggen we een wereldreis af waarbij ons witte T-shirt steeds meer kleur zal krijgen. Op
het einde kleuren we met z'n allen nog een laatste keer de lucht door al het poeder
omhoog te gooien. Voor de ouders is er ook een ouderraadbar waar er in de zon kan
genieten worden van een hapje en een drankje.



Voorbije activiteiten
2 maart: activiteit

Roodkapje wil graag haar oma verrassen met heerlijk eten, maar haar receptenboek is
verdwenen! Gelukkig schoten de sloebers haar te hulp. Zij verzamelden alle stukjes van de
recepten en maakten culinaire hoogstandjes voor Roodkapje haar oma. Dat was smullen!

Shere Khan, de koning van de jungle, droomde van een indrukwekkend paleis en
overvloedige rijkdom. De stoeiers gingen op pad in Oostkamp om zijn droom waar te
maken.

De rakkers probeerden zoveel mogelijk boten van het andere team te laten zinken door
verschillende opdrachtjes te doen in het bos. Een echte teambuilding!

Bij de jimsim probeerde iedereen zoveel mogelijk geld te verdienen door een ladderspel.
Wie werd er steenrijk en wie eindigde er straatarm?



9 maart: financiële actie

Het water kwam ons al in de mond bij het denken aan die lekkere Jules' Traditionals
koekjes. Bij jullie duidelijk ook, want onze financiële actie was weer een groot succes!
Een dikke dankjewel aan iedereen die een doosje kocht, met deze opbrengst financieren
wij onze evenementen kunnen wij nieuw materiaal aankopen om onze kampen nog
leuker te maken!
Aansluitend was er een ouderraadbar gepland in een touch of pink, waar jullie rijkelijk
aanwezig waren.

Spreekt de toffe bende van de ouderraad je aan en zou je je graag tot hun team willen
vervoegen? Vraag gerust meer info aan de hoofdleiding, of op de volgende
ouderraadbar!



16 maart: geen activiteit, leidingsweekend

Met de leiding reisden we terug naar de 80s - 90s - 00s. Welke leiding kwam terecht op
de 'Wall of Fame' en welke leiding belandde in 'The 27 group'? Ondertussen werden er al
grootse plannen gemaakt voor de zomerkampen, wij hebben er alvast super veel zin in!



23 maart: activiteit

De sloebers verzamelden via leuke pleinspelletjes zoveel mogelijk stukjes peperkoek
om hun peperkoekenhuisje te vervolledigen. 

In de jungle was er een groot gevecht gaande tussen Baghera en Kaa. Wie van de
stoeiers koos er het beste team en wie werd er bebloemd?

De rakkers leerden vandaag sjorren! Ze konden van hun vier-uurtje genieten op hun
zelf gesjorde bank. 

De jimsim ging met de fiets op stadsspel in Brugge! Als echte paparazzi verzamelden
ze zoveel mogelijk selfies. Echte Eurovisiesongfestival fans hadden deze activiteit een
groot voordeel ...



29 maart: Voulez-vous quizzer avec moi?

Nog vers in ons geheugen ligt de derde editie van 'Voulez-vous quizzer avec moi' en
wat was het weer een fantastische editie! Bedankt aan iedereen die deelnam om er
samen met ons een avond vol plezier en gezelligheid van te maken. Ook nog eens een
applaus voor de welverdiende winnaars! Denk alvast even terug aan deze fijne avond
met onderstaande foto's en dan zien we jullie graag volgend jaar terug! 





30 maart: activiteit

De heks was de code van haar bezemkast vergeten, zo kon ze niet vertrekken naar het
hexamen. De sloebers staken de koppen bij elkaar en verzamelden, door hun
sprookjeskennis te tonen, de nodige cijfers. 

Baloe de wijze beer weet maar al te goed wat de beste lekkernijen zijn, maar zijn de
stoeiers ook even grote fan van deze berenhapjes?  

Ook bij de rakkers werd hun kennis tot het uiterste getest, door het 'Wie is het?' spel.
Door middel van quizvragen en verschillende opdrachten brachten de rakkers het spel
tot een goed einde.

De jimsim waagde zich aan een heuse boefquiz! De quizzers die op het einde van de
avond een leeg potje en een volle buik hadden, haalden de winst binnen. 




