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Oh nee!! De apen hebben

. Mowgli te pakken
gekregen, we zullen de weg
door de jungle moeten
zoeken om hun kamp van
koning Louie te vinden en
Mowgli te bevrijden.
Bagheera, Baloe en zelfs
hun vijanden Kaa en Shere
Khan slaan de handen in

o elkaar, helpen jullie mee?

27/01
. De Jungle is niet meer
zo veilig voor Mowgli.
Baloe neemt hem mee
naar het plein. Baloe
zegt: “Zouden we niet
even hier blijven totdat
het weer veilig is?”
Mowgli is het er niet
mee eens! “We zullen
wel zien", zegt Mowgli.
Ik denk dat we toch hulp nodig hebben om de beste plek uit te zoeken.
Willen jullie ons komen helpen?
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17/02

Vandaag is er geen activiteit. :(

27/04

Vandaag overwinnen
we hindernissen en dat
doen we om ter snelst!
Kunnen jullie even snel
lopen als Bagheera?
Vergeet geen wit T-shirt

mee te nemen, want

het wordt een
kleurrijke boel!

24/02

Horen jullie al dat lawaai vanuit
de jungle? Het lijkt wel of er
een groot feest aan de gang is.
Akela gaat met ziin manschap
op zoek wie al dat lawaai
maakt. Hoe dichter hij nadert,
hoe beter hij het geschreeuw
hoort. Het gaat hier om
verschillende apengeluiden. Hij

vermoedt dat koning Louie een
feest houdt, maar waarom zijn Akela en zijn mede-wolven niet
uitgenodigd?

04/05

Mowgli : "Bagheera ik heb een raadsel”

Baghera : Ja mowgli welk raadsel?

Mowgli :"Wat drijft en zal nooit zinken?”

Baghera : “uuuu een kurk?”

Mowgli : “Foutttt !!! Het heeft te maken met water”

Baghera : “Ahaaa de zee !”




03/02
Hathi jr. : Luister eens Mowgli, heb je dit
coole liedje al gehoord?

Haaa aa haaa aa hoog waait de vlag hoog
waait de, hoog waait de vlag *klap klap.
Wie niet dapper is kan bij ons niet staan,
wie niet durven kan, moet eronder gaan.
Hoog waait de harde strijd, wij zijn bereid.

Bij de roetjes, roodkapjes is het altijd even goed, van de middag tot de avond van
de morgen tot de roet, haha. En hazard konijn is een hele toffe vent met toetjes en
tatjes ambiance in de tent, lalalala lalalala lalalala lalalala hahah!

Het is van de ksa. vandaag spelen we met hun typische ksa spelletjes!

Na al onze avonturen in de jungle heb ik toch wel behoefte aan 10/02
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ontspanning,” zei Balou. "lk heb een goed idee," zei Mowgli. "We gaan naar Hiefde wal is:dat toch fick

de zeel” mooiste dat er is. Mowgli
droomde er al heel zijn leven
van om ooit die pracht persoon,
zijn soulmate, zijn one and only
te ontmoeten. Wanneer zal dit
gebeuren, wanneer zal zijn
soulmate tevoorschijn komen?

Vandaag, morgen of nooit ... ?




Er is geen activiteit vandaag, want jullie jungle gidsen gaan er even
tussenuit!

30/03

In het hartje van de jungle
vindt Baloe een schat aan
lekkernijen. Het water komt
hem al in de mond bij het zien
van al dat lekkers. Hij verstopt
zich vlug en begint snel alles in
zijn mond te proppen, want hij
is niet van plan te delen. Vanop
een tak ziet Kaa het egoisme
van Baloe en gaat dit snel gaan vertellen aan de anderen. Mowgli beveelt
Baloe om het eten te delen met de anderen, maar Baloe wil dit niet zomaar
doen. Hij verzint een plan, de anderen kunnen eten winnen door het juiste
antwoord te geven op Baloe zijn vragen. Wie zou er het meeste eten
winnen?

23/03

Op een dag waren Kaa en Baghera
weer eens aan het vechten.
Wanneer zal dit eindelijk tot een
eind komen, dacht Mowgli. Hij
bedacht een super plan om ze
voor altijd te doen stoppen met
kibbelen: “Wat als ik nu eens een

emmer modder op hen laat vallen

zodat ze zodanig vuil zijn en geen

zin meer hebben om te vechten”.

06/04

Vandaag is er geen activiteit. :(




13/04

Mowsgli kon zijn opwinding nauwelijks bedwingen
toen hij een mysterieus dorp ontdekte. Hij
trommelde meteen zijn jungle vrienden op, en
samen besloten ze op avontuur te gaan naar dat
dorp.

"Jullie kunnen de jungle verkennen terwijl wij naar

het dorp gaan," stelde Mowgli voor. "Misschien
ontdekken jullie daar ook wel iets interessants!”

Terwijl Mowgli zich richtte op het ontdekken van het geheimzinnige dorp, gingen jullie op
verkenningstocht door de weelderige jungle. Tijdens jullie tocht ontmoette jullie niet alleen
kleurrijke vogels en nieuwsgierige apen, maar ook andere mysterieuze wezens die jullie nog
nooit eerder hadden gezien...

02/03

Shere Khan, de zelfverklaarde koning van de
jungle, stond op een dag op met grootse dromen.
Hij verlangde naar een indrukwekkend paleis en
overvloedige rijkdom, maar tot zijn verbazing had
hij alleen maar een eenvoudige stylo in zijn
klauwen. Niet ontmoedigd door zijn beperkte
bezit, besloot Shere Khan om hulp te zoeken bij
zijn mede junglebewoners om zijn droom waar te
maken.

Helpen jullie om zijn droom waar te maken? Haal

dan maar jullie beste ruil ‘tricks” naar boven. (en
een rugzak)

20/04

Op een warme ochtend
wandelden Mowgli, Baloe en

Bagheera door de jungle tot ze

Toen ze voorzichtig door de

bladeren keken zagen ze een

grote groep dieren die Mowgli
nog nooit eerder had gezien in
de jungle. Dat is de fos-clan! Fluistert Baloe, ik denk dat we best niet

dichterbij komen. Ach nee, zegt Mowgli, misschien zijn ze juist heel aardig

en kunnen we samen spelen, we gaan ernaartoe! Zal dit goed aflopen?

plots heel veel kabaal hoorden.

09/03

Balou's verjaardag stond
voor de deur, en Mowgli
was vastbesloten om hem
het beste feest ooit te
geven. Er was alleen één
probleem: Mowgli had
geen cent te makken.

Onverschrokken besloot

hij met zijn bonte groep
vrienden van hut naar hut te trekken, in de hoop genoeg geld te

verzamelen voor een spectaculair verrassingsfeest.




